
Zending en Zegen 
 
Paaseieren in de tuin …. 
 
 

Lied  

Dit is de dag van het licht 
en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest 
die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur 
dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 
 
Wij vieren God als het licht  
in de mensen ontstoken 
de zon van vrede en vrijheid 
in ons aangebroken. 
Zij gaat ons voor 
gerechtigheid is haar spoor 
tot vrede zal zijn ontloken. 
 
We gedenken 

 

Dit is de dag van het licht 
en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest 
die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur 
dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 
 
 
Om goed te weten dat wij 
zijn geroepen tot vrede, 
om niet verloren te zijn 
aan alleen maar dit heden 
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weer een beloftevolle vrede, 

achter iedere onvermogen  

weer een sterke kracht 

wie zo leeft en werkt 

weet dat Pasen in het verschiet is, 

dat leven sterker is dan de dood. 

God, laat ons dit geloven, op deze paasmorgen. 

Amen. 

 

Een moment met de kinderen  

 

Evangelie 
Het was morgen.  

Het allereerste waren de twee Maria's wakker. 

Er was maar een heel klein glimpje licht te zien.  

Eigenlijk was het nog gewoon donker,  

maar de twee vrouwen konden niet langer wachten. 

Het had nu lang genoeg geduurd. 

Ze hadden afgesproken dat ze  

naar het graf van Jezus zouden gaan  

om zijn lichaam te zalven met geurige olie. 

Dat werd altijd gedaan als er iemand gestorven was, 

maar die vrijdagavond, na Jezus' dood,  

hadden ze er geen tijd meer voor gehad.  

 

Lied  

Want een engel spreekt ons aan: 
"Die Gij zoekt is opgestaan", 
de Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia. 
 

Homilie 

 

Lied  

De heer is waarschijnlijk opgestaan aleluia! 
De heer is waarschijnlijk opgestaan, aleluia! 

Paaswensen   

Zalig Pasen wensen we allen  

die pijn lijden aan het leven. 

We bidden dat dit paasgebeuren  

hen helpt  

op te staan  

met nieuwe levenskracht, 

want: 

 

Zalig Pasen voor ons en alle mensen. 

Wij bidden dat dit feest ons helpt  

te groeien naar een wereld waar Gods liefde 

voelbaar is, 

want:  

uw woord Heer, heeft een wondere kracht  
 

Zalig Pasen voor de mensen in het zuiden,  
aan wie wij de voorbije 40-dagentijd hebben 
gedacht. 
Wij bidden dat het leven voor hen  
meer en meer leefbaar wordt, 
want:  
uw woord Heer, heeft een wondere kracht 
 
Lied  
 



Vredewens  

't Is Pasen, zei de vink 

en sloeg een liedje van plezier. 

En de merel op het dank, in zijn beste pak, 

zong ook al dat het Pasen was,  

van tierelierelier. 

En de klokken luiden luid, boven alle vogels uit: 

't Is Pasen, alleluia. 

 

't Is Pasen, zei de wind 

en blied de wolken op de vlucht 

en het zonnetje 

dat scheen dwars door alle nevels heen. 

De bloemen staken overal hun kopjes in de 

licht. 

Alle dingen werden blij,  

want de droefheid ging voorbij. 

't Is Pasen, alleluia. 

 

't Is Pasen overal 

voor alle mensen, klein en groot 

en met Pasen ieder jaar 

dan vertellen wij elkaar 

dat Jezus wonderbaarlijk is verrezen  

uit de dood. 

't Is Pasen, alleluia, 

Jezus bracht het licht, iedereen wordt vrij! 

 

Communie  

 

Om in stilte te lezen 

 

 

Beloven jullie alles af te wijzen  

wat de mensen kleineert, 

verdrukt en om het leven brengt,  

alles wat voert naar ongeluk en dood? 

Ja, dat beloven wij. 

 

God is een goede Vader,  

die ons geschapen heeft  

voor het geluk en het volle leven. 

Hij schept elke nieuwe dag  

en Hij kent ons bij naam. Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

In Jezus zien wij wie God is:  

een God van liefde. 

Nooit was dat duidelijker dan in Jezus,  

de Zoon van God. 

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

Jezus is trouw gebleven aan de Vader,  

tot in lijden en dood. 

Het kruis had echter niet het laatste woord:  

Hij is verrezen. 

Zo zijn ook wij, niet langer ten dode gedoemd. 

Elk leven, geleefd in Jezus’ voetspoor, 

geleefd in Zijn liefde, wordt in Hem vereeuwigd. 

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

De Geest van Jezus roept ons op 

en bezielt ons tot een leven naar Gods woord, 

en tot het waar maken  

van Zijn Blijde Boodschap. 

Hij stuwt ons voort, als Zijn mensen onderweg. 

Zo vormen wij samen deze gemeenschap 

hier op Tereken tot in de grote wereldkerk.  

Geloven jullie dat? 

Ja, dat geloven wij. 

 

Mag God ons tot steun en sterkte zijn 

in ons pogen deze beloften waar te maken. 



Juich nu en jubel,  
hef voor God een nieuw lied aan, 
zing het overal op aarde, alleluia. 
Laat het aan eenieder horen,  
wat God heeft gedaan, 
wij zijn in Gods Geest herboren,  
Hij spreekt ons allen aan. 
Juich nu en jubel … 
 
Laat ons allen jub'len, juichen,  
en met blijde stem 
van Gods liefde steeds getuigen,  
Loof God en huldig Hem. 
Juich nu en jubel … 
 

Offerande  

 

Gebed over de gaven  

God van licht en leven,  

wij gedenken vandaag hoe Jezus  

bij ons komt in dit brood en deze wijn. 

Zij zijn voor ons een teken van onze wil 

om te getuigen van uw liefde. 

Wij bidden dat wij uw weg van leven gaan, 

in het spoor van Jezus, Hij die verrezen is. 

Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn 

De Heer zal bij u zijn.  

De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart.  

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen we dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Gij, hebt de duisternis niet laten heersen  

over de mensen 

maar Gij hebt het licht geschapen 

waarin wij elkaar kunnen zien en liefhebben. 

 

Gij, hebt de duisternis niet laten heersen 

over het leven 

Gij, heb de duisternis niet laten heersen  

over ons bestaan 

maar in Jezus Christus  

is het Licht geworden voor de hele wereld. 

Daarom zingen wij: 

In Jezus Christus,  

kwam uw licht over de wereld, 

kregen de dingen hun ware betekenis 

en de mensen hun echte gestalte. 

Heel zijn leven was liefde, 

ook toen Hij de laatste avond van zijn leven  

met zijn vrienden samen was. (…) 

Wij danken U,  

voor het licht van ons geloof en zingen: 

 
Alleluia  

 

Wij bidden om Jezus’ Geest: 

dat er licht mag komen 

over ons spreken en zwijgen  

en over ons doen en laten. 

Dat er licht mag komen in onze wereld, 

licht van gerechtigheid en liefde 

zodat mensen kleurrijker worden voor elkaar. 

 

Dat er licht mag komen  

voor mensen die ziek zijn, 

voor zij die iemand zo hard missen, 

voor hen die gestorven zijn en wij gedenken 

(namen) 

 

Wij bidden om Jezus' Geest: 

dat er licht mag komen over uw Kerk,  

zodat ze als hoop schijnt  


